
Stoere jongen 

Sam is een pissebed en is de stoerste van allemaal. Of nou ja... dat vind 
hij zelf. 
Met zijn pootjes in zijn zij liep hij over de kermis. "Niks kan mij bang 
maken!" riep hij altijd. “Ik ben nooit bang”. 
Lizzy, zijn beste vriendin, liep naast hem. Zij vond Sam erg lief, maar ook 
wel een beetje een opscheppertje. “Doe nou maar gewoon, patsertje”, 
zei ze vaak tegen hem. Dan doe je al gek genoeg. 

Zo met zijn tweeën lekker wandelend op de kermis vonden ze allebei 
leuk. Opeens zagen ze... het spookhuis! 

 

"Zullen we daar in gaan?" vroeg 
Lizzy. Maar dan moet je me niet 
steeds laten schrikken! 
"Tuurlijk!" zei Sam stoer. Hij 
maakte zich groot en stak zijn 
borst vooruit. "Een beetje 
griezeligheid? Daar lach ik om!"  
 
In het spookhuis was het, op veel 
plekken, donker... heel donker. 

En overal hoorde je enge geluiden: "Woehoeeee!" en "Grrrrr!". 

 
Vanuit het plafond druppelde, op 
verschillende plekken, iets slijmerigs 
naar beneden.  
Sam keek er een beetje stilletjes naar. 
Uit een hoek kwam zo nu en dan een 
skelet tevoorschijn en ergens gilde een 
spook in zijn oor. Sam’s stoere 
glimlach verdween snel. Hij verbleekte 
steeds een beetje als hij iets 
onverwachts zag of hoorde. 
Zijn pootjes trilden en zijn ogen werden 
twee keer zo groot. 

 



"Uh... Lizzy... misschien... moeten we... eh... maar naar iets anders 
gaan" zei hij met een piepstemmetje. 

Lizzy lachte zachtjes en pakte Sam’s hand. "Kom maar," zei ze lief, "ik 
help je wel." 

Samen liepen ze snel naar buiten. 
Buiten haalde Sam opgelucht adem. "Pfoe... dat was... best wel... 
spannend..." mompelde hij. 
Lizzy gaf hem een knipoog. "Geeft niks, stoere Sam. Ik vond het ook een 
beetje eng." 

 

 
 
“Kom”, zei Lizzy… “we gaan 
touwtje trekken en ballen 
gooien”. En dan kunnen we 
daarna misschien weer naar het 
spookhuis”. 
“Niks ervan”, zei Sam… “ik ga 
nooit meer in een spookhuis”! 
“Ook niet als ik je handje 
vasthoudt?”, vroeg Lizzy lachend. 
Sam keek even een beetje 
beteuterd, maar al vlug moest hij 
ook lachen.  
“Nee, ook niet als je mijn hand 
vasthoudt”. Plagerd… 

 

En Sam? Die leerde die dag dat zelfs stoere pissebedden soms bang 
mogen zijn. 
En dat je met een goede vriendin naast je… nergens bang voor hoeft te 
zijn. 
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