
Igor de pissebed en het Grote Glibberfestijn 

Igor de pissebed was niet bepaald een held.  

Terwijl zijn familieleden en vrienden allemaal stoer en slim onder 
rotsen en bladeren scharrelden om voedsel te vinden, had Igor een 
andere, bijzondere gave. Igor kon  struikelen over niets. 

Op een dag hoorde hij iemand in de supermarkt praten over het 
jaarlijkse Grote Glibberfestijn. Dit was een onderwaterfeest waar alle 
zeebewoners kwamen dansen in  de bubbeldisco en waar ze glibberige 
algenhapjes en zo mochten eten. Het leek Igor wel wat en hij was 
vastbesloten om een goede indruk te gaan maken.  

.  

 

“Dit jaar word ik de ster van 
het feest!” piepte hij tegen 
zichzelf, terwijl hij zijn 
glimmende pantser poetste 
(wat een beetje overdreven 
was, want hij leek nog 
steeds op een nat 
kiezelsteentje).  
 
Maar toen hij bij het feest 
aankwam, begon de ellende 
al. Hij keek niet goed uit zijn 
doppen en gleed uit over 
een zeekomkommer die 
zich net wilde uitstrekken 
om een dansje te gaan 
doen. 
Even later zag Igor een 
mooie doos op de tafel 
staan. Igor dacht dat daar 
wel eens snoep in kon 
zitten. 



Of andere lekkere dingen. 
Igor liep er naar toe om een kijkje 
te nemen. Hij klom op de tafel. 
Maar zoals bekend, Igor was niet 
zo handig.  
Hij gleed uit (zijn specialiteit) en 
ging er bovenop zitten. Natuurlijk 
per ongeluk! AUW! riep hij, terwijl 
iemand mompelde “Hey, Ik ben 
geen sushi!”  
Het was geen doos. Het was een… 
zee-egel! 
Na een poosje was hij bijgekomen 
van de schrik (en de pijn in zijn 
pissebed-billetjes). 
 

 

 

Igor besloot om een dansje te maken. Maar 
je begrijpt het wel… ook dat ging niet 
helemaal zoals hij wilde.  
Vol zelfvertrouwen probeerde Igor een 
coole draai te maken op de dansvloer. In 
plaats daarvan rolde hij per ongeluk over 
een glibberige kwal en knalde tegen de 
muziek-schelp.  
De muziek stopte meteen en iedereen 
keek naar Igor. Het was opeens doodstil in 
de feestzaal. Maar even later begon een 
zeepaardje te lachen. 

Daarna nog iemand. Binnen de kortste keren lagen alle feestgangers in 
een deuk. Wat een moves! Noem dat maar ‘isopod-rock-and-roll’!” riep 
een octopus. 

Sindsdien is Igor elk jaar de ster van het Glibberfestijn. Niet omdat hij zo 
soepel danst — maar omdat niemand zo mooi kon struikelen. 
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