
Lies en Saar 

Lies en Saar zijn twee pissebed-vrouwtjes die al heel lang beste 
vriendinnen waren. Ze speelden elke dag samen onder de grote varen 
bladeren en vertelden elkaar geheimpjes terwijl ze schuilden onder 
stenen. 

Op een dag merkte Lies dat ze Saar niet alleen maar leuk vond als 
vriendin… haar buik kriebelde een beetje als ze Saar zag lachen. En 
Saar? Die voelde precies hetzelfde! 
"Ik denk… ik ben verliefd op jou," zei Saar op een avond heel zacht. 
"Ik ook op jou," fluisterde Lies terug.  
Vanaf die dag waren ze niet alleen beste vriendinnen, maar ook echt 
verliefd. Sommige pissebedden vonden dat prachtig en gaven hen 
bloemen van mos en stukjes glimmende kiezel. 

 

Maar andere 
pissebedden 
fronsten hun 
voelsprieten. 
"Twee 
vrouwtjes? Dat 
hoort toch niet!" 
mopperden ze. 

Lies en Saar 
keken elkaar 
aan. "We zijn 
gelukkig," zei 
Saar dapper. "En 
liefde hoort 
altijd te mogen." 

En zo is het! 

 

 

 
 



 

 
Toen kwamen ze met een 
plan: ze Op een zonnige 
ochtend, onder een boog 
van blaadjes en met een 
lieve pissebed als 
trouwambtenaar, gaven 
Lies en Saar elkaar het 
jawoord. Alle pissebedden 
die wilden, klapten met hun 
pootjes en juichten. 
Al hun vrienden waren blij 
dat ze getrouwd waren. 

 
 

 

En de mopperende 
pissebedden? Die leerden 
langzaam dat liefde soms 
anders is dan je gewend bent, 
maar dat het daardoor niet 
minder mooi is. 

En een paar mopperaars bleven 
vinden dat het niet zou moeten 
kunnen. Gaan de mannetjes dan 
ook met elkaar trouwen, 
vroegen ze zich af. Maar 
niemand trok zich daar iets van 
aan. 

Lies en Saar leefden nog lang en 
gelukkig… dicht tegen elkaar 
aan onder hun favoriete steen. 
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