
"Pootje over, Pissebed!" 

Er was eens, diep in het gras van een vrolijk achtertuintje, een 
miljoenpoot die Millie heette.  

Millie hield van dansen. Niet zomaar dansen — nee, ze deed aan 
synchronische zooltapdans. Met vrijwel alle pootjes tegelijk! 

Aan de andere kant van de tuin woonde Boris de pissebed. Boris hield 
van rollen. Hij kon zich oprollen tot een perfect rond bolletje en rolde 
graag heuveltjes af, alsof hij een levende knikker was 

Op een dag, tijdens een bijzonder frisse ochtend vol dauw, botsten 
Millie en Boris tegen elkaar bij de composthoop. 

PATS! BOEM! KNAL! 

 
Millie struikelde over 
haar eigen pootjes van 
schrik. Boris rolde in 
paniek achteruit, maar 
bleef gelukkig in een 
kuiltje hangen.  
 
"Sorry!" zei Millie 
blozend. Nou ja, voor 
zover een miljoenpoot 
kan blozen. "Ik lette niet 
op. Ik was aan het 
oefenen voor de Grote 
Grondshow." 
  

 

Boris keek op en glimlachte verlegen. Hij bloosde ook een beetje. 
"Geeft niets. Ik was... eh... aan het trainen voor de Rollende Ronde 
Wedstrijd." 

 



 

 
Ze lachten allebei en vanaf die 
dag zagen ze elkaar steeds 
vaker. Millie danste. Boris rolde. 
Ze deden zelfs samen een act! 
Millie maakte een pootjes-
polonaise, en Boris rolde er 
precies doorheen zonder ook 
maar één pootje te raken. Het 
publiek van wormen, mieren en 
een verdwaalde slak was razend 
enthousiast. 
 

 

Maar toen begon het te regenen. En regen is voor een pissebed en een 
miljoenpoot heel verraderlijk weer. 

Millie slipte en belandde in een modderplas. 

Boris twijfelde geen seconde. Hij liet zich met een grote sprong in de 
plas vallen en door de golf die hij maakte plonsde hij Millie eruit. 

"Boris," zei ze, "jij bent vast de enige pissebed die al zijn veertien 
pootjes gebruikt om een jongedame te redden." 

Boris moest lachen en 
antwoordde: "Millie, voor jou zal 
ik altijd rollen." En hij wandelde 
naar haar toe en gaf haar een 
voorzichtig kusje. Millie bloosde 
en kuste Boris op zijn neus. 
Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. 
Ze hebben samen een huisje 
onder een bloempot, en 's avonds 
dansen en rollen ze in het 
maanlicht terwijl de krekels een 
serenade zingen. En ze leefden 
nog lang en gelukkig.  
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