
SuperPissie: De Pissebed met een Missie 

Ergens in een donker hoekje onder een stapel bladeren woonde een 
kleine pissebed met grote dromen. Zijn naam was Pissie. 
Maar Pissie wilde niet zomaar een pissebed zijn... 
Hij wilde een superheld worden! 

 

 

Elke ochtend trainde hij door over 
kiezelstenen te rollen, 
bladnerven op te tillen en heel 
snel in een bolletje te rollen als 
een schild. 
"Ik ben snel! Ik ben sterk! Ik ben… 
SuperPissie!" riep hij tegen zijn 
spiegelbeeld in een druppel 
water.  
Maar de andere dieren lachten 
hem uit. 
"Een pissebed? Een superheld? Jij 
bent te klein!" zei de mier. 
"En je ruikt naar modder!" 
giechelde de duizendpoot. 
 

 

Toch gaf Pissie niet op. 

Op een dag stormde er wind door de tuin en werd de larve van een 
lieveheersbeestje weggeblazen uit het nest! 
“Help!” piepte het kleintje, bungelend aan een grasspriet boven een 
diepe plas. 

Niemand durfde te helpen. 

Behalve… Pissie. 

 



Hij rolde zich op, schoot als een 
raket naar voren, dook door een 
plasje water, kroop omhoog langs 
het sprietje — en redde het larfje! 
Iedereen was sprakeloos. 
De moeder van het larfje was erg 
geschrokken.  
Ze bedankte Pissie en zei: jij bent 
echt een SuperPissie! 
Mijn SuperPissie! 
Ik zal dit nooit vergeten! 
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"Dat was GEWELDIG!" zei een 
mier.  
Hoera! riep een huisjesslak. 
 
"Superheldwaardig!" riep de 
duizendpoot. 
Vanaf die dag was Pissie geen 
gewone pissebed meer.  
Hij was SuperPissie – redder van 
de tuin.  
Redder van zijn vriendjes.  


