
Paulina’s verjaardagsfeestje 

Vandaag was het een bijzondere dag in het bos. Paulina, een klein 
pissebedje, is jarig! Ze wordt één jaar oud en dat wil ze graag vieren met 
al haar vriendjes. 

Paulina had haar glimmende schild extra opgepoetst en nu gaat ze een 
grote slinger van grassprietjes ophangen bij de steen waaronder ze 
woont. 

 

 
 
Haar eerste gasten zijn 
Snoesje en Emma, twee 
vrolijke pissebedjes die 
graag grapjes maken. 
“Gefeliciteerd, Paulina!” 
riep Snoesje. Ze gaf Pippa 
een kusje op haar wang 
en een klein doosje vol 
met mooie glanzende 
steentjes. 
“Voor je verzameling!” zei 
Emma. En ze gaf Paulina 
een mooi bosje bloemen. 
 

 

Een poosje later kwam Joep de kever aanhobbelen. Hij gaf Paulina een 
voorzichtig zoentje en zei: “Ik heb iets speciaals voor je”. Hij gaf haar 
een mini-fluitje van riet, zodat Pippa voortaan vrolijke deuntjes kon 
spelen. 

Niet veel later kwam Carolientje de naaktslak langzaam dichterbij. Op 
haar rug droeg ze een klein pakketje. 
“Voor jou, lieve Paulina,” zei Carolientje zachtjes. In het pakje zat een 
schattig, zacht mos-kussentje voor in Paulina’s huisje. 

Als laatste kwam Hoppy de sprinkhaan met grote sprongen bij Paulina. 
“Hiep hiep hoeraaa!” riep Hoppy luid. Hij had voor Pippa een bundeltje 



kleurrijke grassprietjes meegebracht, perfect om haar huisje nog 
gezelliger te maken. 

 

En alsof dat nog niet genoeg was, maakten ze met zijn allen ook nog een 
speciaal dansje. Joep rolde met zijn pootjes en draaide in het rond, 
terwijl Hoppy hoge sprongen maakte door de lucht. Iedereen klapte en 
lachten. 

De hele middag 
speelden ze spelletjes, 
vertelden grapjes en 
verhaaltjes. Uiteraard 
zongen ze ook nog 
verjaardagsliedjes. 
Toen de zon langzaam 
onderging, zei Paulina 
blij: 
“Dit was de allerleukste 
verjaardag ooit! Dank 
jullie wel, lieve 
vriendjes!” 
  

 

En met een volle buik en een warm hart kroop Paulina die avond 
tevreden op haar nieuwe mos-kussentje en viel in slaap. 
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Toen iedereen er was, droegen ze 
samen een grote bramentaart tot 
bij Paulina. De taart was paars en 
glanzend en rook heerlijk zoet. 
“Ik heb hem zelf gebakken!” zei 
Carolientje trots. 
Ze smulden met zijn allen van de 
taart. Paulina kreeg het grootste 
stukje, met extra veel sap. 
 


