
Olli de Olifant en Pippa de Pissebed 
 
Er was eens een jonge olifant die Olli heette. Olli was groot en een beetje onhandig en woonde in 
een zonnig gebied vol bloemen en vlinders. 
 
Op een dag, terwijl Olli aan het wandelen was, zag hij iets glimmen. Het was iets kleins dat over 
een steen kroop.  
Het was Pippa, een piepkleine pissebed met een glimmend pantsertje en kraaloogjes die 
glinsterden in de zon. 
BOEM! 
Olli lette niet  goed op en struikelde van schrik over een boomstronk en viel met een plof op zijn 
dikke billen. 

 
 
“Dan zal ik ook maar verliefd op jou worden, Olli. Vind je dat goed?” 
Olli antwoorde dat het goed was. En hij bloosde ervan. 
En toen begonnen de onhandigheden...  
Want zo’n groot verschil, dat vraagt om moeilijkheden. 
 
Probleem 1: Een picknick 
 
Olli wilde een romantische picknick voor Pippa regelen. Maar toen hij de rieten mand opendeed, 
rolden de koekjes als grote wielen over Pippa heen.  
"AAAH!" piepte Pippa terwijl ze zich oprolde. 
"Sorry!" zei Olli. "Misschien moeten we kleinere koekjes nemen... of een kleinere mand... of een 
kleinere olifant?" 

 
 
"Oooh! Wat ben jij... mooi!" 
zei Olli.  
Zijn grote oren werden zo 
rood als een tomaat en  
wapperden wild in het rond. 
 
 
Pippa keek op. "Eh... hallo 
daar... gigantisch grote 
vreemdeling? 
" Wie ben jij? 
"Ik ben Olli!" zei hij, een 
beetje verlegen.  
"En ik geloof dat ik... een 
beetje verliefd op je ben." 
Pippa giechelde. "Verliefd? 
Op mij? Maar ik ben maar 
heel erg klein en jij bent zo 
heel erg groot!" 
 

 



 

Probleem 2: Een wandeling 
 
"Zullen we samen gaan wandelen?" 
vroeg Olli. 
"Goed idee!" zei Pippa. Maar na drie 
stappen van Olli was Pippa al niet 
meer te zien. 
Olli probeerde langzaam te lopen. Heel 
langzaam. Maar olifanten zijn geen 
slakken. 
"Ik klim wel op je hoofd!" zei Pippa. 
"Vanaf hier kan ik alles zien!" 
"Maar dan krijg je misschien 
hoogtevrees!" zei Olli bezorgd. 
Pippa riep vanaf boven: "Ik zie mijn 
huis van hier! En de maan! En de buren 
in de tuin!" 
 

 
Probleem 3: Een knuffel 
 

Toen Olli Pippa een 
knuffel wilde geven, 
stak hij heel voorzichtig 
zijn slurf naar haar uit. 
 
"Niet niezen! Niet 
niezen! Niet…" 
HATSJOE! 
Pippa vloog als een 
raket door de lucht. 
Gelukkig landde ze op 
een zachte hoop 
bladeren. 
"Wat een avontuur," 
lachte Pippa. "Ik denk 
dat ik echt een beetje 
verliefd op jou ben, 
Olli." 
  

 

Sinds die dag waren Olli en Pippa het gekste, liefste en misschien wel meest onhandigste stelletje 
op de hele savanne. En hoewel ze heel verschillend waren, waren ze smoorverliefd  en dat past 
altijd, hoe groot of klein je ook bent. 
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