Pim en de piratenschat

Pim is een kleine, dappere pissebed. Hij woont onder een omgevallen
bloempot in de tuin van een oud huis. Maar Pim droomt van iets groters.
Niet een grotere bloempot, nee... van een echte piratenschat! Hij had
een poosje geleden een oude kaart gevonden. En op de kaart stond een

grote rode "X", precies in het midden van het park een straat verderop.
"Dat is vast een piratenschat!" piepte Pim blij. "en ik ga hem vinden!"

Pim rolde zich op tot een bolletje en rolde de heuvel af. Hij kroop over
trottoirs, onder hekken door en stak zelfs een modderige plas over (met
een eikenblaadje als boot!). Het duurde bijna drie uur voor hij in het
park was.

Met de schatkaart in zijn pootjes ging hij op zoek. Na een uur was hij,
volgens de kaart, op de juiste plaats. Precies op de plek van de X Pim
begon te graven (en dat is niet makkelijk voor een pissebed) en toen
raakte hij iets hards. Hij zag de bovenkant van een kistje en een klein
uurtje later kon hij het uit de kuil halen. Met veel gepuf kreeg hij het
open. Het glinsterde van het goud, parels, en sieraden! Grote ringen,
lange kettingen, en blinkende munten.

"WAUW!" zei Pim met glinsterende oogjes. Maar toen fronste hij. "Hoe
neem ik dit allemaal mee?"



Hij dacht diep na. Eerst
probeerde hij een ring
op zijn rug te rollen.
Toen een munt op zijn
hoofd te balanceren.
Maar alles was veel te
groot en te zwaar.

Plots had hij eenidee.
Pim sneed stukjes van
een groot blad en
maakte er een vlag van.
Op het blad schreef hij:
"Schat van Pim - niet
aankomen!"

Toen ging hij terug naar huis.
Daar verzamelde hij zijn
vrienden: de duizendpoot,
het lieveheersbeestje en
zelfs de slome slak. Samen
vormden ze een
schattenkaravaan. Ze
droegen kralen, munten, en
kettingen stukje bij beetje
terug naar de bloempot.
Vanaf die dag was Pim niet
zomaar een pissebed onder
een bloempot!

Hij was Pim de Schatbewaarder — en iedereen in de tuin wist dat hij de
beste schatgraver van het bos was.
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