
Pippa in het Ziekenhuis 

In een donker hoekje van de tuin woonde Pippa de Pissebed. Ze was 
vrolijk, nieuwsgierig en dol op rollen door de aarde met haar vriendjes. 
Maar op een ochtend voelde Pippa zich vreemd. Haar pootjes trilden 
een beetje, ze had geen zin in ontbijtbladeren, en ze rolde zich niet eens 
op toen er een vallend blaadje naast haar plofte.  

 

"Je ziet er bleek uit," zei 
haar beste vriendje, Johan 
de huisjesslak. 
"Misschien moet je naar 
de dokter. Ik ga wel even 
met je mee" 
Dokter Bram onderzocht 
Pippa en zei: “ik weet het 
niet, Pippa. Ik denk dat ik 
je doorstuur naar het 
ziekenhuis”. 

"Het ziekenhuis? Voor een pissebed?" piepte Pippa. 

"Ja hoor," zei dokter  Bram geruststellend. "Er is een speciaal ziekenhuis 
voor kleine tuinbeestjes: het Kriebelkliniekje." 

Johan de huisjesslak en Pippa gingen op weg, langzaam maar zeker. Ze 
werden onderweg geholpen door een mierentaxi en een 
lieveheersbeestverpleegster die hen begeleidde naar het ziekenhuis, 
dat verstopt lag onder een grote paddenstoel. 

In de Kriebelkliniek werd 
Pippa onderzocht door 
dokter Charles. "Laat me 
maar een luisteren naar je 
kieuwen" zei hij, terwijl hij 
zijn mini-stethoscoop 
gebruikte. Na een paar 
testjes zei dokter Spinnetje: 
"Je kieuwen zijn ontstoken, 
Pippa. Het komt wel vaker 
voor bij pissebedden die te 
lang in vochtige aarde 
slapen zonder dekentje." 

 



 

"Maar kunt u me weer beter maken, dokter?" vroeg Pippa bezorgd. 

"Zeker weten," knikte de dokter. "Je moet een paar nachtjes blijven in 
het ziekenhuis en warme blaadjes eten en kruidensiroop drinken." 

 

In het 
ziekenhuis 
kreeg Pippa een 
bedje van mos 
om uit te 
zieken. Haar 
vrienden 
brachten haar 
warme thee met 
honingdauw en 
kastanjesoep.  
 

Ook kwamen ze verhaaltjes vertellen om Pippa een beetje af te leiden. 
En gelukkig voelde ze zich elke dag een beetje beter. 

Na drie dagen zei dokter Charles: "Pippa, je bent weer zo gezond als een 
regenworm in de lente! Je mag naar huis." 

Pippa rolde zich blij op tot een bolletje van geluk. "Dank je wel, dokter! 
En bedankt, iedereen in het Kriebelkliniekje!" 

Vanaf die dag sliep Pippa altijd onder warme blaadje op een droge 
ondergrond. En ze dacht met een glimlach terug aan haar avontuur in 
het ziekenhuis. En hoe lief haar vrienden voor gezorgd hadden. 

En soms speelde ze zelfs doktertje met Bram en haar vriendjes, zodat 
niemand bang zou zijn als ze ooit ziek zouden worden. Want dokter 
Charles maakte je dan weer beter. 
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