Buzz wordt astronaut

Buzz de pissebed was niet zomaar een pissebed.

Terwijl de andere pissebedden gezellig onder stenen lagen of aan blaadjes knabbelden, keek
Buzz altijd omhoog, naar de sterren. Hij vergat wel eens om te eten, zo druk had hij het ermee.
“Daar wil ik heen,” zei hij steeds vastberaden. De andere pissebedden schudden dan een beetje
met hun hoofdjes. Eerst zien, dan geloven.

Op een dag besloot hij: Nu is het tijd!

Hij zocht oude blikjes, lege luciferdoosjes, plakband
en een plastic bolfles die als helm moest dienen.
Met die spullen, wat elastiekjes en een paar
schroefjes en héél veel geduld bouwde hij zijn eigen
raket.

Op de zijkant schreef hij met een dikke stift:
STERRENSPRINTER 1.

Toen alles klaar was, zette Buzz zijn helm op en kroop
in de cockpit.

“3... 2... 1... Start!” riep hij.

De raket trilde, schudde, en woesh! daar vloog Buzz de ruimte in.
De aarde leek steeds kleiner en kleiner te worden en de sterren schitterden als vuurvliegjes.

Na een tijdje zag Buzz een bol in de verte. Het
was planeet die steeds dichterbij kwam. Hij
landde zachtjes in een veld vol glinsterende,
blauwe bloemen.

Opeens hoorde hij zachte voetstapjes. Uit de
bloemen kwamen drie wezens tevoorschijn.
Ze hadden lange sprieten, grote vriendelijke
ogen en ze lachten naar hem.

“Welkom, kleine reiziger,” zei eentje met een
stem die klonk als belletjes.

“Dank je,” zei Buzz. “Ik ben Buzz, en ik kom
van de aarde.” De drie vonden het geweldig en
stelden zich ook voor. De groene heette ZZZ,
de blauwe XXX en de roze YYY.




De nieuwe vriendjes lieten hem hun huizen zien, gemaakt van doorschijnende kristallen. Ze aten
samen taart van sterrenfruit en dronken warme kometenlimonade.

Buzz vertelde over de aarde, over mieren, slakken en zonsondergangen.

De nieuwe vrienden vertelden over hun dansfeesten bij het noorderlicht van hun planeet.

Na een paar dagen werd
het tijd om terug te
gaan.

Buzz zwaaide zijn
vrienden uit, stapte in
de Sterrensprinter en
vloog naar huis.

Toen hij weer onder zijn
vertrouwde steen kroop,
fluisterde hij:

“Het heelal zit vol
verrassingen. En
vrienden die je nog niet
kent omdat je ze nog
moet ontmoeten.”

En die nacht, terwijl hij
sliep, droomde Buzz al
over zijn volgende reis.
En toen hij’s morgens
weer wakker werd
vertelde hij zijn aarde-
vriendjes over zijn
avontuur in de ruimte.
Kriebel de miljoenpoot
zei: ik heb een rijmpje
voor je gemaakt,
ruimteman.

Buzz de pissebed,
klein maar stoer,
bouwt een raket voor
een ruimtetoer.

Hij vliegt langs de zon,
heel vlug,

en komt ooit met
nieuwe vrienden terug.
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