De eerste schooldag

Op een ochtend zitten drie kleine pissebedden dicht tegen elkaar aan
onder wat bladeren. Pablo, Pietje en Pepijn zijn een beetje zenuwachtig.
Vandaag is een heel bijzondere dag. Ze gaan voor het eerst naar de
basisschool!

Pietje wiebelde nerveus met haar voelsprietjes. "Zou de juf aardig zijn?"
vroeg ze zacht.

Pepijn, haar beste vriend, keek haar aan met grote ogen. "En wat als we
niemand kennen?"

Pablo, die meestal stoer deed, slikte even. "Of... wat als we iets
moeilijks moeten leren? Ik ben niet zo goed in rekenen..."

Maar toen lachte Pablo opeens.

"Mama zegt altijd: ‘Dingen leren is altijd goed!’ Dus... misschien wordt
het wel leuk!"

Ze pakten hun
rugzakjes en gingen op
stap. Hoe dichter ze bij
de school kwamen,
hoe spannender ze het
vonden.

Daar was het: De
Pissebedden
Basisschool, een
school speciaal voor
kleine bodembeestjes.

De muren waren van mos, het dak van platte stenen en de stoeltjes
gemaakt van oude notendoppen.

In de klas zaten al meer pissebedden, samen met een paar slakjes, een
duizendpoot en een kevertje. De juf was een vrolijk muisje met een
grote glimlach.

"Welkom allemaal!” zei juf Oor. "Vandaag gaan we kennismaken én...
leren hoe je veilig onder stenen kruipt zonder je staart te stoten!"Pietje
giechelde. "Dat kan ik al heel goed!"Tijdens het kringgesprek mochten
ze vertellen hoe ze heetten en wat ze allemaal leuk vonden.



Pablo zei: "Ik hou van
het rollen als een
bolletje als ik schrik."

Pietje zei: "lk
verzamel mooie
steentjes."

Pepijn zei een beetje

verlegen: "lk wil later
avonturier worden...

en alle tuinen van de
buurt ontdekken!"
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De hele ochtend speelden ze spelletjes, zongen liedjes en een beetje
rekenen met dennenappelschubben. Pepijn merkte dat hij best goed
kon tellen. Pietje kreeg een compliment omdat ze zo goed kon luisteren.
En Pablo mocht helpen bij het uitdelen van de lesblaadjes.

Toen het pauze
was, rolden ze
met z’n drieén
over het
grasveldje en
lachten ze hard.
"Ik dacht dat
school spannend
zou zijn," zei
Pietje. "Maar het
is eigenlijk
superleuk!"

"Ja!" riep Pepijn. "En morgen leer ik misschien wel hoe je snel wegkruipt

voor regen!"

Pablo glimlachte trots. "Zien jullie wel? Dingen leren is altijd goed!"

En zo renden ze samen vrolijk naar huis. Moe, maar blij. Morgen weer

een nieuwe schooldag!
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